Geachte meneer Bossink,

U bent bij veel zaken betrokken en al uw werkzaamheden doet u met overtuiging,
zorgvuldigheid en inzet. Veel respect en waardering verdient u voor alles wat u doet voor
jonge mensen in Gambia, één van de armste landen ter wereld. Wat u doet voor hen, is
ongekend.

Maar eerst licht ik wat andere zaken uit. Ik begin bij uw jonge jaren, toen u misdienaar en
later acoliet was in de Sint Antoniuskerk in Oldenzaal. 10 jaar was u toen u begon, 18 toen u
ermee stopte. Van de schoolleiding kreeg u speciaal verlof daarvoor. Dat kon ook prima; uw
schoolprestaties waren zo goed dat u wel af en toe naar de Antoniuskerk kon. In de
Plechelmusbasiliek was u lector.

In uw latere leven kwam u ook nog vaak naar Oldenzaal voor vrijwilligersactiviteiten. Zo was
u vrijwilliger bij de themamiddagen op de Molenkamp. In de Mariahof was u lector tijdens
speciale vieringen.

Dan uw werkzame leven. 53 jaar was u werkzaam bij slagerij Linderman. Als 16-jarige begon
u er als leerling-slager en u werkte zich in al die jaren op tot leidinggevende. Er is veel
veranderd in al die jaren maar één ding is van alle tijden, namelijk dat het vak van slager een
ambacht is dat tijd kost om het te leren. Het liefst leren beginners natuurlijk van een ervaren
slager en u heeft zich een echte leermeester getoond. Er zijn veel jonge medewerkers geweest
die u heeft opgeleid tot slager; uw zoon trouwens ook nog via uw eigen veehandel. U was een
mentor voor allemaal.

In uw vrije tijd mag u graag klootschieten. De aloude Twentse volkssport heeft aan u een
actieve beoefenaar. De Nijstad is uw vereniging, waarvan u ook bestuurslid bent geweest.
Ook was u een aantal jaren scheidsrechter bij klootschietwedstrijden.

Maar af en toe is de Nijstad u even kwijt; dan bent u naar Gambia. Dat doet u voor de
stichting Toribo die sinds 2018 bestaat, hoewel u al jaren daarvoor actief was voor Gambia. U
bent de stichting Toribo gestart vanwege uw betrokkenheid bij het land. Het begon allemaal
met een vakantie met uw echtgenote naar Gambia. Meteen zag u dat er veel hulp nodig was.
In eerste instantie hielpen jullie jonge, alleenstaande moeders door hun een naaimachine te
geven zodat ze daarmee een inkomen konden genereren.

Er kwamen in de loop der jaren steeds meer projecten bij.

U zamelt inmiddels al jaren talloze goederen in om naar Gambia te verschepen. Het doel is
om jongeren in Gambia de kans te geven een eigen ambacht uit te oefenen en daarmee in
eigen onderhoud te voorzien. Alle mogelijke machines gaan die kant op, tot lasapparaten aan
toe, maar ook zaden om groente en fruit te verbouwen.

U zamelt in Nederland via allerlei kanalen machines en goederen in, die vervolgens — meestal
per schip — naar Gambia gaan. Drie tot vier keer per jaar gaat u naar Gambia om daar de
distributie te verzorgen. En de werking van de machines moeten natuurlijk worden uitgelegd
aan de jongeren. Zo begeleidt u ze in het opbouwen van een eigen bestaan. Dat heeft u ook



gedaan met projecten zoals de groentetuinen en de naaiateliers. Ook zijn allerlei jongeren hun
eigen bedrijf gestart, is er een winkel opgezet en zijn er tientallen waterputten gerealiseerd.
Momenteel is er een restaurant waar veel jongeren bij betrokken zijn. De reiskosten van uw
reizen naar Gambia neemt u voor eigen rekening.

Meneer Bossink, u zei ooit: ‘als je je geluk kunt delen met een ander, word je er alleen maar
gelukkiger door’. Ik vind dat bijzonder mooi geformuleerd. Het geeft aan dat er geen
ingewikkelde beweegreden hoeft te zijn voor het aanbieden van hulp aan een ander.

U heeft heel wat hulp aangeboden. Tonnen aan hulpgoederen zijn verscheept naar Gambia en
u speelt een belangrijke rol voor heel veel mensen. Als het doel is om de mensen zelfstandig
hun levensonderhoud bij elkaar te verdienen, dan bent u daar wonderwel in geslaagd in een
lastige uitgangspositie, gezien de repressie waar de Gambianen zo lang mee te maken hebben
gehad.

Uw inzet voor Gambia is van uitzonderlijke importantie. Ik ben daarom verheugd om u te
mogen vertellen dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de
orde van Oranje Nassau.



