
Geachte mevrouw Roelofs-Engbers, 
 

Toen ik de aanvraag voor een onderscheiding voor u ontving, wist ik het meteen: dit is 

het soort lintje dat ik graag wil uitreiken. Mensen als u zijn onmisbaar voor de 

Dinkellandse samenleving – of eigenlijk de samenleving überhaupt maar ik hou het 

vandaag lokaal – en zijn van grote betekenis voor velen. In uw geval zijn het uw 

zorgzaamheid, uw muzikaliteit en uw bestuurlijke vaardigheden die worden 

gewaardeerd. 

 

Zorg zit u in het bloed. Als het niet professioneel als kraamverzorgster is, dan wel vrijwillig 

bij de Zonnebloem of huize Franciscus, en ook privé aangezien u eerst mantelzorger was voor 

uw ouders en later voor uw broer. 

 

Over de Zonnebloem wil ik graag nog wat uitweiden. Al meer dan 30 jaar bent u een 

betrokken, zorgvuldige en actieve vrijwilliger bij de Ootmarsumse afdeling. U bent namens 

de Zonnebloem een van de vaste bezoeksters van woonzorgcentrum Franciscus in uw 

woonplaats. Het hele jaar door zijn er verschillende waardevolle contactmomenten met de 

mensen die u bezoekt. Zo brengt u de bewoners met Pasen, Kerstmis en andere gelegenheden 

een attentie. Ook spoort u mensen aan om deel te nemen aan activiteiten en ondersteunt ze om 

alles soepel te laten verlopen. Er zijn ook al heel wat loten verkocht voor de loterij van de 

Zonnebloem waarbij u zich telkens als een begenadigd verkoopster toont. 

 

Bij Franciscus komt u niet alleen via de Zonnebloem. U bent officieel ook vrijwilliger bij het 

woonzorgcentrum in uw woonplaats, volgend jaar 20 jaar. U bent er het cliëntaanspreekpunt 

en u vertegenwoordigt de bewoners van Franciscus bij de cliëntenraad. Zo bent u al jaren een 

bekend gezicht binnen het woonzorgcentrum. Niet alleen bij de bewoners, de andere 

vrijwilligers en de medewerkers, maar ook bij de familie van de bewoners die de inzet van u 

als vrijwilliger ten zeerste waarderen.  

 

De mensen van Franciscus worden overigens ook regelmatig getrakteerd op optredens van u 

en uw koor, nóg een manier waarop u telkens weer in Franciscus bent te vinden. ‘Het 

muzikale uurtje met veel gezelligheid’, noemen ze het daar. 

 

U bent sinds 1994 – dus al meer dan 30 jaar – lid van het Ootmarsumse dameskoor Stem en 

Klank. Sinds 1997 bent u voorzitter van het koor; al 28 jaar dus. Stem en Klank is dankzij de 

leden en hun voorzitter een bekend koor dat regelmatig zingt bij allerlei gelegenheden. In 

verzorgingstehuizen als Gerardus Majella in Denekamp, Gereia in Oldenzaal en in uw ‘eigen’ 

Huize Franciscus in Ootmarsum verzorgt het koor regelmatig de zang tijdens vieringen.  

 

Stem en Klank heeft ook hele drukke tijden gekend: in het verleden was het geen uitzondering 

dat er vier of vijf avonden per week in de kerk gezongen moest worden, naast de wekelijkse 

repetities. 

 

Uw lidmaatschap en taak als voorzitter hebben behoorlijk wat van uw tijd gevraagd in al die 

jaren dat u bij het koor bent: u regelt, organiseert en coördineert en u steekt wekelijks menig 

uur in het koor. 



Geachte mevrouw Roelofs-Engbers, alles bij elkaar opgeteld durf ik te stellen dat u van grote 

waarde bent voor de gemeenschap van Ootmarsum, in het bijzonder voor mensen die u 

bezoekt via de Zonnebloem en huize Franciscus én voor zangkoor Stem en Klank waarmee u 

niet alleen voor muzikaal plezier zorgt maar ook voor sociale cohesie.  

 

Dergelijke inspanningen worden gewaardeerd. Was iedereen zo sociaal betrokken als u, dan 

stond ik hier elk jaar nog véél meer onderscheidingen uit te reiken. 

 

Dan ga ik nu over tot de officiële mededeling: mevrouw Roelofs-Engbers, het heeft zijne 

majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte 

gefeliciteerd en ik hoop dat u de onderscheiding met plezier en trots zult dragen tijdens al uw 

gewaardeerde werkzaamheden.  


