
Geachte mevrouw Huisken-Boomkamp, 
 

Wie het leven in Tilligte kent, weet dat de sociale samenhang rust op inwoners zoals u. 

Het rust op mensen die attent zijn voor de medemens, die kaartjes sturen, die bezoekjes 

brengen. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor de zaken die spelen in hun dorp, 

gewoon omdat het hun dorp is. Omdat ze voelen dat dat zo hoort. Omdat ze er een 

vriendelijk woord voor terugkrijgen. Of soms krijgen ze helemaal niets, maar dan is het 

ook goed. Ze doen het immers voor hun dorp. 

 

Sinds u woonachtig bent in Tilligte, betekent u veel voor het dorp. Voor de kerk in het 

bijzonder, mag ik wel stellen. Dat begon met de start van de gezinsvieringwerkgroep en in de 

loop der jaren kwamen er telkens andere taken bij. Zo was u een tijdlang lid van de werkgroep 

Interscolaire Catechese, had u zitting in de pastoraatsgroep en in de werkgroep 12- en 13-

jarigen. 

 

Inmiddels bemant u al bijna 20 jaar twee keer per week het secretariaat van parochie Lumen 

Christi in Tilligte. U helpt ook mee met het voorbereiden van locatieblad Kèèrktied. 

5 jaar geleden kreeg u een nieuwe taak: de kerkenwas. De kleedjes op het altaar en de kleding 

van de voorgangers zien er daardoor altijd piekfijn uit. Ondertussen houdt u zich ook nog 

bezig met de kerkschoonmaak, maar dat loopt via KVO.  

 

Gemengd koor Bel Canto heeft aan u een actief lid. U bent al 40 jaar goed bij stem én goed 

gestemd; altijd bereid iets te doen voor het koor. In 1993 trad u toe tot het koorbestuur en de 

functie van secretaris heeft u maar liefst bijna 20 jaar vervuld, ook nog enkele jaren in 

combinatie met het voorzitterschap. Daarnaast kunnen allerlei commissies altijd op u rekenen.  

 

Voor zoveel activiteiten is een gezond gestel nodig, maar daar heeft u gelukkig de Dames 

Gymclub Tilligte voor. U bent er voorzitter, secretaresse en penningmeester tegelijkertijd en 

dat al sinds 1989.  

 

U bent onmisbaar voor de gymclub. U doet de financiën, zorgt voor kaartjes en bezoeken aan 

de zieke leden en verricht allerhande hand- en spandiensten. De gymclub is niet alleen goed 

voor het fysieke lichaam van leden maar ook voor de sociale contacten, zeker in een kerkdorp 

als Tilligte. 

 

Bij echte Tilligter evenement zoals het Twents Oldtimerfestival en het Dorpsfeest bent u nauw 

betrokken. U heeft oog voor de andere vrijwilligers en steunt ze bij hun taken. Zijn het bij het 

Oldtimerfestival vooral de pannenkoeken die u bakt, bij het dorpsfeest zijn dat de snacks. 

Voor beide evenementen geldt dat er altijd een beroep op u gedaan kan worden.  

 

Is er nog meer te doen in Tilligte? 

O zeker. Er is ook nog een jeu de boulesclub. Samen met uw man regelt u er de spelmiddagen. 

Iedereen op de hoogte, materiaal in orde en de baan ligt er picobello bij. En de hapjes en de 

drankjes worden ook nog door u verzorgd.  

 



Uw betrokkenheid bij het dorp komt ook tot uiting bij de KVO, de Katholieke 

Vrouwenorganisatie Tilligte. Een paar jaar geleden begon u als bestuurslid en ondertussen 

bent u de secretaresse die veel initiatief laat zien.  

 

Laat ik de vele activiteiten bij zorggroep Sint Maarten niet vergeten, met de wandelclub, de 

Maria ten Hemel-opneming-viering en de andere welzijnsactiviteiten. U bent al sinds de 

opening van Gravenstate in 2014 vrijwilliger; daarvoor was u vrijwilliger bij de voorloper St. 

Jozef.  

 

De jaarlijkse gezellige middag voor ouderen had ik nog niet genoemd. Het is uw eigen 

initiatief en de moosmaaltijd wordt erg gewaardeerd. Ook verzorgt u gezellige optredens voor 

de ouderensoos.  

 

Dan zijn er nog de inzamelingen. Toen de Voedselbank Oost-Twente in 2021 stopte met de 

inzameling in Tilligte, besloot u het zelf te regelen. Er is inmiddels al heel wat voedsel en 

non-food ingezameld vanaf uw huis en de garage. Daar zamelt u eens per jaar ook nog 

kleding in voor de actie Sams Kledingactie voor Mensen in Nood.  

 

Vóór de aanvraag van de lintjesregen werd mij iets ingefluisterd: ‘Ans Huisken zet zich al 

jarenlang in voor haar dorp. Eigenlijk zou dat wel eens een keertje gewaardeerd mogen 

worden.’ Nou, laat dat woordje ‘eigenlijk’ maar achterwege; zoveel inzet mag inderdaad 

gewaardeerd worden. Ik breek er zelfs een lans voor. 

 

Ik ben dan ook verheugd dat ik u mag meedelen dat het zijne majesteit de Koning heeft 

behaagd u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau.  

 

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 


