
Geachte mevrouw Ter Horst-Weerink, 
 

Umkieken noar ‘n ander, dat is samengevat wat u al uw leven lang doet. Ogenschijnlijk 

moeiteloos, gezien de vrolijke toon die u kenmerkt en die zo gewaardeerd wordt door de 

mensen naar wie u omkijkt.  

 

Al in de jaren ’80 zette u zich vrijwillig in voor de Radboudzalen. Dat was het toenmalige 

internaat aan de Kloosterstraat in uw woonplaats Ootmarsum waar de gemeente een 

gemeenschapshuis had ondergebracht.  

 

Verenigingen en groeperingen vonden hun plek in de ruimtes van de stichting Radboudzalen. 

De stichting vroeg u het beheer voor uw rekening te nemen en dat deed u in de meest ruime 

zin van het woord. U legde niet alleen de afspraken vast voor het gebruik maar u hield de boel 

ook schoon en verrichtte alle taken die verder op uw pad kwamen.  

 

Meer dan 25 jaar hebt u uw taak voor de Radboudzalen vrijwillig uitgevoerd, op uw 

kenmerkende gastvrije manier. Het is niet verwonderlijk dat wordt gezegd dat u van 

onschatbare waarde bent gebleken voor de stichting Radboudzalen.  

 

Bij Huize Franciscus bent u ook vrijwilliger. U was jarenlang wekelijks het aanspreekpunt bij 

de receptie en sinds vorig jaar bent u actief bij het verzorgen van de broodmaaltijd in het 

restaurant. Op diezelfde plek bent u elke vrijdag aanwezig voor gezelschap van de bewoners 

op leeftijd. Door velen van hen wordt u het ‘zonnetje in huis’ genoemd.  

 

U bent ook meerdere jaren mantelzorger geweest voor de inmiddels overleden Jan Smellink, 

wiens leven een stuk aangenamer werd dankzij uw dagelijks bezoekjes en hulp.  

 

U staat bekend als iemand die zeer begaan is met oudere, eenzame mensen. U trekt zich hun 

lot aan en probeert hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Met grote regelmaat legt u 

daarom bezoekjes af aan ouderen in Ootmarsum en Denekamp, die wekelijks uitzien naar uw 

komst. Zo gezien bent u een soort gezelschapsdame op eigen initiatief; bewonderenswaardig.  

 

Als bezorger van Tafeltje Dekje kwam u ook veel bij ouderen aan de deur. De maaltijdservice 

van de stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland had aan u een bezorger die niet alleen het eten 

maar ook gezelligheid bracht, gezien de vele praatjes die u met de mensen maakte. Voor velen 

was uw bezoek een lichtpuntje van de dag. Uw vriendelijkheid is zeer gewaardeerd. Jammer 

dat uw auto het begaf en u moest stoppen.  

 

Het is met uw vrijwillige taken al net zo als bij uw betaalde taak: de mensen – met nadruk 

notaris Vrielink – zijn vol lof over uw vriendelijkheid en verbindende karakter.  

 

Maar nu iets anders. Want wat deed Napoleon eigenlijk in Ootmarsum? En hoe kwam hij daar 

terecht? De bezoekers van museum het Drostenhuis weten het wel dankzij de gidsen in het 

museum. U en uw collega-gidsen brengen de geschiedenis weer tot leven. Jullie nemen de 

bezoekers mee naar het jaar 1809, toen Napoleon verbleef in het Drostenhuis en hij de Simon 



en Judaskerk teruggaf aan de katholieken. Gids zijn in het Drostenhuis is een flinke klus, 

gezien de vele bezienswaardigheden die het museum herbergt.  

 

Er was nog een museum waar u zich jarenlang voor heeft ingezet, tot 3 jaar geleden, namelijk 

het Openluchtmuseum Ootmarsum. Het is een van de belangrijkste toeristische attracties van 

de gemeente Dinkelland met zo’n 35 duizend bezoekers per jaar. Al die bezoekers worden van 

harte welkom geheten aan de kassa en door de medewerkers gewezen op de bijzonderheden in 

het park. Als kassamedewerker hebt u heel wat bezoekers wegwijs gemaakt in het museum, 

om nog niet te spreken over de vele uitleg die u heeft gegeven over de audiotour. U werkte er 

overigens veel meer dan het afgesproken aantal uren, aangezien er zeer regelmatig een beroep 

op u is gedaan om een dagdeel van een ander over te nemen.  

 

Mevrouw Ter Horst-Weerink, als ik al deze taken bij elkaar optel, kom ik uit op een ontelbaar 

aantal uren dat u zich betrokken heeft getoond bij anderen. Ik mag wel stellen dat u met uw 

‘umkiek’n’ vreugde in veel levens heeft gebracht. Dat is een verdienste die gewaardeerd en 

beloond mag worden en vandaag gebeurt dat in de vorm van een Koninklijke onderscheiding. 

Het heeft zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau.  

 


